Beste Vlamingen, beste volksgenoten,

Het is mij een eer om hier vandaag gastspreker te mogen zijn, op de 22ste editie
van de lJzerwake, de opvolger van de lJzerbedevaart die al sinds de eerste
wereldoorlog wordt georganiseerd.

In mijn toespraak wil ik aan jullie, en aan de vele honderdduizenden die mijn
woorden zullen horen, uitleggen waarom de idealen van de Frontbeweging voor
onze jeugd relevanter zijn dan ooit tevoren. En die honderdduizenden is geen
verspreking.

Dankzij de historische tijd waarin we vandaag de dag leven — waarin we gebruik
kunnen maken van internet en sociale media, zullen mijn woorden van vandaag
weerklank vinden bij veel meer Vlamingen zelfs, dan in de hoogdagen van de
lJzerbedevaart. Al kijk ik, net zoals u, met heimwee naar die tijd van toen, toch
kunnen we niet anders dan zo goed mogelijk gebruik te maken van de
opportuniteiten die zich in dit tijldperk aanbieden.

En die zijn groot. Want door de snelle technologische vooruitgang die o.a. voor het
internet en sociale media zorgde, werd het establishment in snelheid gepakt en
overrompeld.

De vrijheid om op een vrijwel onbelemmerde manier toegang te krijgen tot
informatie en met miljoenen te communiceren, zoals we de afgelopen vijftien jaar
hebben meegemaakt, is een historische anomalie geweest. Een kans die veel
activisten zoals ik met beide handen hebben aangegrepen en een kans waar ik
vandaag graag gebruik van zal maken.

Maar helaas, mijn vrienden, zijn de machthebbers nu bezig hun achterstand in te
halen en deze kans zal binnenkort verdwijnen, dus we kunnen er maar beter goed
gebruik van maken nu het nog kan.

Daarom richt ik mij vandaag niet alleen tot de getrouwe nationalisten op deze
weide, maar ook tot de vele Vlamingen die deze speech via sociale media zullen
beluisteren.

Voor ik dat doe, echter, kan ik niet anders dan mij eerst nog te richten tot een
aantal mensen die deze herdenkingsplechtigheid de afgelopen weken met allerlei
vuile truken hebben proberen saboteren.

Beste journalisten, het is komkommertijd, ik weet het, en jullie worden
gesubsidieerd door het Belgische regime, ik weet het, maar vinden jullie het nu zelf
niet bijzonder laag om een herdenking van gesneuvelde soldaten zo te
besmeuren?

Ik ben natuurlijk wel al wat gewoon, ik onderga al vijf jaar aan een stuk een
constante stroom van jullie linkse laster, maar de manier waarop jullie de
|Jzerwake, een prachtig evenement dat al 22 jaar zonder enig probleem doorgaat
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hebben afgeschilderd alsof de wereld ging vergaan als dit evenement kon
doorgaan, is zelfs voor jullie een nieuw dieptepunt.

Maar goed, ik zal mij inhouden wat de journalisten betreft, want het feit dat deze
mensen journalist geworden zijn wil zeggen dat het leven sowieso al niet veel
genade voor hen heeft gehad. Zoiets wens je immers niemand toe.

Ik wil me tot nog iemand richten. Burgemeester Emmily Talpe.
U durft zich hier niet te vertonen, maar ik weet dat u live aan het meevolgen bent.

Normaal zou ik geen woorden verspillen aan een liberale nietsnut zoals u, maar nu
je mij hebt proberen afdreigen en intimideren, kan ik natuurlijk niet anders dan eens
goed met u lachen.

Wat had je nu eigenlijk gedacht, Emmily, dat je de IJzerwake kon verbieden en dat
wij, duizenden idealisten, dan zomaar het hoofd zouden buigen?

En wat had je gedacht, dat je mij het zwijgen ging kunnen opleggen door te
zeggen dat ik “op mijn woorden moet letten”, en door te dreigen dat politieagenten
mij van het podium zouden halen als ik iets zou zeggen dat volgens jou onder
“haatspraak” valt.

Het kan natuurlijk moeilijk anders bij de VLD, maar Emmily Talpe is precies nog niet
veel idealisten tegengekomen in haar leven.

Al twee keer kwam de anti-terrorisme-eenheid van de Federale Politie mijn huis
ondersteboven halen en mijn communicatiemiddelen stelen. Al vijf jaar verschijnen
er iedere week de gortigste leugens over mij in de gesubsidieerde media. |k werd
buitengegooid van de universiteit, bij de bank en bij alle payment providers. Ik heb
al €142.000 aan gerechtskosten en boetes moeten betalen. Het Belgische regime
liet mij zelfs oppakken en opsluiten in een wanhoopspoging om ervoor te zorgen
dat ik mijn eed niet zou kunnen afleggen als parlementslid.

En jij, burgemeester Emmily Talpe, denkt dat je mij kunt intimideren door aan te
kondigen dat je “politie in uniform en in burger” naar de IJzerwake gaat sturen om
“in te grijpen” als ik me aan “haatspraak” bezondig?

Wat een naiviteit. Jullie hebben alles al geprobeerd, en als er één ding duidelijk
geworden is, dan is het dat ik mij NOOIT het zwijgen laat opleggen.

Er is iets dat mensen zoals jij, Emmily, niet begrijpen, en dat is dat de mensen hier
vandaag op dit podium en de mensen hier op deze wei, niet gedreven zijn door
opportunisme of zelfbelang, maar wel door een groter ideaal. Door een groter
geheel dat belangrijker is dan onszelf. Net zoals de Vlaamse frontsoldaten die
sneuvelden in 14-18’ vochten voor een groter ideaal.
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En als ik denk aan de offers die zij voor ons hebben gemaakt, dan besef ik dat de
offers die wij vandaag maken daartegenover verbleken in het niets.

Vandaag noemt de burgemeester van leper, in samenzang met de regimepers, ons,
nationalisten, ’extreemrechts’, maar ik zie dat niet eens meer als een verwijt, want
diezelfde volksverraders in de politiek en de pers, zouden alle soldaten die hier in
Vlaamse velden begraven liggen ook allemaal als ‘extreemrechts’ framen, omdat
ook zij het voortbestaan van hun volk het allerhoogste goed vonden.

De frontsoldaten dienden hun volk en vaderland, net zoals wij dat vandaag, met
hun opofferingsbereidheid als grote voorbeeld, proberen te doen.

Jullie daarentegen, jullie systeempolitici, dienen alleen julliezelf. Jullie hebben geen
idealen.
Geen groter goed.

Burgemeester is daarom eigenlijk een verkeerde term. Want jij hebt — net zoals die
kliek in Brussel — niet de minste voeling met onze Vlaamse burgers.

De burgers zijn het beu dat systeempolitici hen vertellen wat ze wel of niet mogen
denken en zeggen.

De burgers zijn het beu dat systeempolitici doen alsof burgers beschermd moeten
worden tegen zogezegde verkeerde meningen en haatspraak, alsof de burgers zelf
hun mening niet kunnen vormen.

Vlamingen hebben het gehad met regeringen die beweren dat er geen geld is voor
de ouderen in onze rusthuizen, maar dan wel pakken geld bovenhalen voor
gelukszoekers in asielcentra.

Vlamingen zijn het beu om te zien hoe onze steden verloederen door de
multicultuur, hoe ons Vlaams belastinggeld in bodemloze Waalse putten terecht
komt, hoe pedofielen lichter worden gestraft dan mensen met een foute mening.

Wij Vlamingen, zijn het kotsbeu om iedere dag te zien hoe onze jeugd in elkaar
wordt geklopt terwijl jullie de onzin blijven uitkramen dat diversiteit onze sterkte is.

Terwijl politici en journalisten de Vlaming proberen te overtuigen dat het echte
gevaar voor Vlaanderen een vredevolle nationalistische herdenkingsplechtigheid is,
hier in leper, ondergaat onze Vlaamse jeugd overal in Vlaanderen de dagelijkse
terreur van de massamigratie die hen werd aangedaan door diezelfde politici en
journalisten die 6ns gevaarlijk noemen.

Ik wou het bij het eerste ideaal van de Frontbeweging, — nooit meer oorlog —
hebben over Oekraine — waar zo vele jonge Europeanen sneuvelen in een zinloze
proxy-oorlog, maar wat er zich iedere dag afspeelt op speelplaatsen over heel
Vlaanderen, in onze stationsbuurten, in al onze steden, dat is 60k een vorm van
oorlog. Beste mensen, heel Frankrijk stond onlangs nog in brand, in alle grote
steden werden honderden gebouwen en duizenden auto’s afgebrand, en wie denkt
dat dit iets te maken heeft met de dood van een of ander allochtoon
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drugsdealertje, die dwaalt. Dit is een oorlog tussen zij die onze samenleving, ons
land hebben opgebouwd, en zij die het kapot willen maken. Een oorlog, om het
voortbestaan van ons volk, van onze beschaving, van Europa.

Dat is trouwens waarom het zo makkelijk is voor onze tegenstanders om samen te
werken. Beeld u even in dat Vlaanderen, dat onze identiteit en onze cultuur — een
huis is. Wanneer je dat huis wil afbreken, is het makkelijk om samen te werken.
lemand die een kleine hamer gebruikt heeft exact hetzelfde doel als iemand die
een bulldozer gebruikt. Zij willen vernietigen en alles en iedereen die helpt bij het
vernietigen van ons Vlaamse huis, is welkom.

Liberalen, marxisten, globalisten, grootkapitalisten, egalitaristen, universalisten,
islamisten, afgunstige migranten, antifa, pedofielen en allerlei andere
gedegenereerde figuren, allemaal komen ze goed overeen omdat ze allemaal
hetzelfde doel hebben: onze Westerse beschaving en de homogeniteit van ons
volk vernietigen.

Zij willen vernietigen, wij willen bouwen. Stel dat je het bouwen van een
samenleving, van een natiestaat, opnieuw vergelijkt met een huis, met het bouwen
ervan. Dat is veel moeilijker dan het vernietigen.

Eén iemand die een trap aan het bouwen is in marmer zal gestopt worden door
iemand anders die een houten trap wil, en terwijl zij eindeloos discussiéren, zal het
huis in verval geraken en vernietigd worden, net zoals onze samenleving in verval
is geraakt en momenteel vernietigd wordt terwijl nationalisten eindeloos met elkaar
discussiéren over welke woordjes er al dan niet zijn toegelaten in een rechts
politiek discours, en hoe ver je mag gaan in het vertellen van de waarheid
vooraleer je als “onfatsoenlijk” of “ranzig” wordt gebrandmerkt.

Onze samenleving, ons Vlaamse volk, staat op de rand van de afgrond. En terwijl
staan ze bij de “fatsoenlijke” nationalisten van N-VA te discussiéren of ze ons volk
wel gaan redden als dat betekent dat ze moeten samenwerken met de
“onfatsoenlijke” nationalisten van Vlaams Belang. Wat een waanzin!

Ik weet het — op de IJzerwake moeten we politiek neutraal blijven. Maar als ik het
vandaag heb over de drie idealen van de frontbeweging, over godsvrede en
zelfbestuur, dan kan ik niet anders dan de vraag stellen aan Bart De Wever: leg het
eens uit aan al deze mensen hier, meneer De Wever, leg het eens uit aan die
miljoenen Vlamingen die al zo vele jaren om verandering smeken, dat u ons land
en ons volk liever de verdoemenis in laat rijden samen met corrupte lakeien van
het Belgische regime zoals Conner Rousseau, Sammy Mahdi en Alexander De
Croo, dan de hand te reiken naar Vlaams-nationalisten als Tom Van Grieken,
Barbara Pas en Chris Janssens. Meneer De Wever, gaat u echt het Belgische lijk
blijven reanimeren samen met socialisten, liberalen en groenen of gaat u zorgen
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voor een onafhankelijk Vlaanderen samen met mede-nationalisten? Kies toch voor
Vlaanderen!

Als we de idealen van de frontsoldaten, de droom van de frontbeweging willen
waarmaken, als we willen zorgen voor zelfbestuur en godsvrede om ons volk te
redden, dan moeten we samenwerken!

Schuif die ego’s aan de kant. Stop met die postjes en individueel gewin boven het
volksbelang te plaatsen.

Gedenk u de woorden:

“Hier liggen hun lijken, als zaden in het zand, hopend op de oogst, o
Vlaanderenland.”

Wel, onze generatie heeft de unieke kans om te oogsten, datgene waar onze
voorouders zo voor hebben gestreden, om te beschermen, datgene waar onze
voorouders hun bloed, zweet en tranen voor hebben laten vioeien.

We staan op een kruispunt in de geschiedenis. Wij allen, wij bepalen de weg die
ons volk zal nemen. Wij hebben de keuze.

Gaan we kiezen..

..voor een Vlaanderen waar Vlamingen een minderheid zijn in eigen land, of gaan
we kiezen om de omvolking te stoppen en weer om te draaien?

Gaan we ons de macht laten afnemen door supranationale organisaties zoals de
Belgische staat, de Europese Unie, de V.N., het WEF, en andere ondemocratische
miskleunen, of gaan we eindelijk resoluut voor Vlaams zelfbestuur?

Gaan we kiezen voor een Vlaanderen waar jongeren hun collectieve depressie
proberen te verdringen met pornografie, drugs, en andere verslavende vormen van
instant-gratification, of gaan we zorgen voor een Vlaanderen waar jonge mensen
nog een gezin willen stichten en een huis kunnen kopen?

Gaan we de genderwaanzin de geesten van onze kinderen blijvend laten verzieken,
of gaan we het traditionele gezin, vrouwelijkheid en mannelijkheid eindelijk weer
waarderen als de bouwstenen van een gezonde samenleving?

Gaan we de bloedband met de ontelbare generaties Vlamingen die ons voorgingen
doorknippen of gaan we die ketting van generaties sterker maken dan ooit
tevoren?

Gaan we onze kinderen later recht in de ogen kunnen kijken wanneer ze ons
vragen wat wij hebben gedaan om hen een toekomst te geven in dit land?
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De situatie ziet er moeilijk uit. We staan voor een grote uitdaging. Maar we hebben
wel iedere keer de keuze en de mogelijkheid om het juiste te doen. De eerste
keuze die we moeten maken is:

Gaan we zagen en klagen, of gaan we actie ondernemen?

Actie is het tegengif voor wanhoop.

Onderneem actie. leder van ons kan een verschil maken, hoe klein of hoe groot
dan ook.

Ga sporten.

Betaal cash.

Koop lokaal.

Sticht een gezin.

Word actief op sociale media.

Steun nationalistische activisten.

Stem Vlaams.

Overtuig iedereen in uw omgeving.

Ga bij uw lokale nationalistische organisatie.

Stop met pornokijken en netflixen.

Kom buiten.

Eer uw voorouders, en zeker diegene die nog leven.

Draag zorg voor elkaar. Draag zorg voor uzelf. Wees de beste versie van uzelf,
want alleen zo kunnen we samen ons volk weer een toekomst geven.

ledere dag staan we voor keuzes die het verschil maken. Laat de toekomst van
ons volk niet in handen liggen van politici. Ook jij hebt een keuze. Een plicht.

Want wij doen dit niet alleen voor de toekomstige generaties Viamingen, wij doen
dit ook — zeker vandaag — voor de generaties die ons zijn voorgegaan. Voor de
soldaten die sneuvelden aan het |Jzerfront, voor de Vlamingen die onze steden
hebben heropgebouwd, voor zij die ons sinds de frontbeweging een duidelijke
leidraad gaven met de idealen — nooit meer oorlog, godsvrede en zelfbestuur.

Laten we er voor hen voor zorgen dat het land van onze voorouders ook het land
blijft van onze nakomelingen. Ik dank u.
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