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IJZERWAKEMANIFEST

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG
— GODSVREDE

De IJzerbedevaart is niet meer wat ze vroeger was, ze is
niet langer een 'hoogmis' voor de bewuste Vlamingen. Ze
is niet langer de plaats waar, over filosofische en partijpo-
liticke grenzen heen, alle Vlamingen zich samen kunnen
vinden in de eisen van de Frontbeweging: "Zelfbestuur
- Nooit meer oorlog -

De manifestaties op en naast de IJzerbedevaartweide
werden ook door tegenstanders van de huidige koers
van het IJzerbedevaartcomité niet altijd met evenveel
enthousiasme onthaald. Maar als het overleg met en
in het IJzerbedevaartcomité geen beterschap opleverde,
konden stille en luidruchtige protestacties op en naast de
[Jzerbedevaartweide misschien het neergaande tij doen
keren?

Op =zondag 25 augustus

Godsvrede". Dat bewijst de
almaar kleiner wordende
groep deelnemers, dat bewij-
zen de tienduizenden die de
laatste twee decennia heb-
ben afgehaakt uit onvrede
met de vervlakking die door
het huidige comité - wel-
licht omwille van officiéle
Belgische en internationale
erkenning o.m. als interna-
tionaal vredesmuseum en
de daarmee gepaard gaande
financiering - wordt opge-

legd.

De vervlakking en afwijking
van de traditionele koers vol-
trok zich geleidelijk, maar
was gestaag.

Erger: de ondergang van de
IJzerbedevaarten bleek onaf-
wendbaar.

POGINGEN OM HET
COMITE TOT INKEER
TE BRENGEN

Vanaf het moment dat de
eerste tekenen van deze nega-

2002 had de Werkgroep
Radicalisering IJzerbedevaart
dan ook in het zicht van ons
aller IJzertoren (betaald met
het bij elkaar gebedelde geld
van de bewuste Vlamingen)
een manifestatie gepland te
Diksmuide, om op een rus-
tige, waardige wijze, voor de
laatste maal, te proberen het
huidige IJzerbedevaartcomité
terug op het rechte spoor te
krijgen. Het comité vond het
gepast deze manifestatie ter
elfder ure, zonder dat er tijdig
juridisch tegen kon worden
ingegaan, te moeten laten ver-
bieden met inschakeling van
uitgerekend het... Belgische
gerecht. Hoe laag kan men
vallen... of hoe het huidige
[Jzerbedevaartcomité de mas-
kers heeft laten vallen en zich-
zelf buiten de echte, de leven-
de, de anti-Belgische Vlaamse
Beweging heeft geplaatst.

Diverse personen uit de
Werkgroep  Radicalisering
[Jzerbedevaartdiejarenlang het
protest tegen de nieuwe koers

tieve koerswijziging in het

midden van de jaren tachtig merkbaar werden, groeide
er bij de IJzerbedevaarders ongenoegen over de koers-
wijziging die het IJzerbedevaartcomité insloeg. Jarenlang
werd door diverse personen en groepen getracht het
Jzerbedevaartcomité tot een beter inzicht te brengen, zowel
op vergaderingen van of met het IJzerbedevaartcomité als
met acties op en naast de IJzerbedevaartweide. Denken
we maar aan het IJzerbedevaarderscomité, de pogingen
van de Groep van Gent in het comité zelf en aan de acti-
viteiten van het IJzerbedevaardersforum en de Werkgroep
Radicalisering IJzerbedevaart.

van het IJzerbedevaartcomité
mee hebben gedragen, zijn - mede onder druk van
een almaar groter deel van de IJzerbedevaarders -
daarom tot het besluit gekomen dat met het huidige
[Jzerbedevaartcomité geen overleg meer mogelijk is. Na al
die jaren van gesprek en protest moet nu iets constructiefs
gebeuren, moet er eindelijk opnieuw daadkrachtig én
toeckomstgericht worden aangeknoopt bij de traditie van
de vroegere IJzerbedevaarten. Zelfs al moeten we daarvoor
van nul beginnen. Niet voor de eerste keer in de Vlaamse
Beweging overigens...

MEER INFO OP WWW.IJZERWAKE.ORG




Ja, ook ik onderteken het I)Jzerwakemanifest!

Graag in drukletters invullen

EEN NIEUW BEGIN: TROUW AAN HET
IJZERTESTAMENT

De initiatiefnemers besloten daarom eind 2002 de
Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart te ontbinden en
een nieuw organiserend comité, IJzerwake vzw, op te rich-
ten. Dat heeft op zondag 24 augustus 2003, een week v66r
de bedevaart te Diksmuide - om elke mogelijke beschul-
diging van conflictzoekerij en negativisme te vermijden
- aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck
te Steenstrate (Ieper) een eerste IJzerwake ingericht onder
het motto “Trouw aan het IJzertestament”.

De IJzerwake knoopt opnieuw aan bij de geest van de
traditionele IJzerbedevaarten en stelt zich daarom tot
doel in de geest van de Frontbeweging het streven naar
“zelfbestuur” voor Vlaanderen, “nooit meer oorlog” en
“godsvrede” te stimuleren en uit te dragen.

- Onder “zelfbestuur” wordt verstaan: het ijveren voor de
oprichting van de onafthankelijke staat Vlaanderen. Brussel
en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig
statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.
- Onder “nooit meer oorlog” wordt verstaan: het streven
naar een vreedzame oplossing voor internationale con-
flicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk
volk.

- Onder de “godsvrede”-gedachte wordt verstaan: de
oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun
levensbeschouwelijke of partijpoliticke overtuiging samen
te werken voor het realiseren van de onafhankelijke
Vlaamse staat.

De IJzerwake is hedendaags én toekomstgericht, en tege-
lijk Vlaams én radicaal, dit wil zeggen trouw aan de geest
van de Frontbeweging, zonder toe te geven op datgene
waarop Vlaanderen recht heeft: onathankelijkheid.

De IJzerwake is een manifestatie waarop alle Vlamingen,
ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpoliticke over-
tuiging, welkom zijn. Op de IJzerwake wordt niemand
uitgesloten, maar moeten we juist aaneensluiten omwille
van de voor Vlaanderen levensnoodzakelijke eensgezind-

Handtekening:

O Ja, ik onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens (nog) geen lid te worden.
O Ja, ik onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel financieel te steunen

op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.

O Ja, ik onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake

en zal min. 5 euro voor het lidgeld overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.
O Ja, ik wil meewerken aan de organisatie van de IJzerwake.
O Ja, mijn naam mag als ondertekenaar van dit manifest worden gepubliceerd.

heid onder de Vlamingen in hun strijd voor de onafthan-
kelijkheid van Vlaanderen.

De IJzerwake is de manifestatie waar de Vlamingen fier en
zelfverzekerd hun geloof in een onafhankelijke Vlaamse
staat kunnen beleven en uitdragen.

De IJzerwake wordt, naast het Vlaams Nationaal Zangfeest,
een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Vlaamse
Beweging. Op de IJzerwake worden de bakens uitgezet
voor de verdere strijd voor de onafhankelijkheid van
Vlaanderen.

De initiatiefnemers van de IJzerwake roepen alle bewuste
Vlamingen op, ook zij die in stil protest al jaren niet
meer naar de IJzerbedevaart gingen, om eensgezind en
op een constructieve wijze deel te nemen aan de volgende
[Jzerwake.

Vlamingen, gedenk de soldaten van het IJzerfront.
Vlamingen, kom op voor de onafhankelijkheid van
Vlaanderen.

Vlamingen, kom in massa!

Secretariaat:

[Jzerwake vzw

p/a Lieve van Onckelen
Van Schoonbekestraat 20/2
2018 Antwerpen

Tel. + fax: 03 238 27 49

info@ijzerwake.org

Terugsturen naar:
IJzerwake vzw
Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

of de digitale invulbon in te vullen op de

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van de vzw |Jzerwake.
Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via
een aangetekend schrijven met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

webstek www.ijzerwake.org

Niet op de openbare weg werpen (bij politiebevel)

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven -



